


Kai’s grote oceaanfeest 

Kai de Krab woont op de bodem van de oceaan. 
Met haar vrienden van de Krabbenclub 

beleeft ze er allerlei avonturen.
Samen geven ze heel graag feestjes! Ook vandaag.

Ze hebben iedereen uitgenodigd: de vissen, 
de zeesterren en zelfs de grote schildpadden.





Kai en haar vrienden beginnen vanochtend 
meteen met versieren. 
Ze hangen kleurige vlaggen op bij het blok
op de zeebodem. 
Ze gebruiken touw als slingers, en ze maken 
mooie schelpen en zeewierlampionnen vast 
aan de ankerketting van het schip dat boven 
hen drijft. 

“Op een feest hoort muziek!” roept Kai enthousiast. 
“We kunnen liedjes spelen op ons zeeorgel!
Dat werkt op de energie van de zon. 
Als we genoeg energie hebben, dan kunnen we 
de hele dag muziek maken!”
Voorzichtig zet ze de zonnecel om het orgel 
op te laden, neer op een gladde steen bij het koraal.
Daar kan de zon er goed op schijnen.
Dan draait Kai zich om naar de zeedieren. 
“Zouden jullie een dansje willen doen op ons feest?” 
vraagt ze.

“Ja natuurlijk!” juichen de regenboogvissen. 
Ze klappen met hun vinnen van plezier! 
Terwijl ze oefenen, glinsteren hun schubben in 
alle kleuren. “Wat prachtig!” zegt Kai, 
“Het lijkt wel alsof jullie een regenboog zijn!”

Opeens ziet Kai iets wat ze niet leuk vindt: 
rommel in het water! Er drijft plastic in de oceaan. 
Het lijkt wel plastic soep!
“Oh nee, dat kan niet op ons feest!” zegt Kai.
Samen met haar vrienden maakt ze de oceaan 
snel schoon. Nu is het feest veilig en mooi voor 
iedereen.





Als alles klaar is, komen de vissen en andere 
zeedieren samen.
Ze zwemmen vrolijk rond, genieten van de muziek 
van het zeeorgel en dansen op de golven.

Kai kijkt om zich heen en voelt zich blij en trots.
“Wat een schitterend feest!” roept Kai. 
“Laten we dit elke maand doen en ervoor zorgen 
dat onze oceaan altijd mooi blijft!”

Kai denkt even na en kijkt naar het schip boven 
haar.
“Wat zou het leuk zijn als de kinderen van 
[schoolnaam en groep invullen.............................] 
ook een keertje op ons feest komen,” zegt ze.
“Als de kapitein het zeil in de mast hijst en het 
stuurwiel draait, kunnen ze zo naar ons toe varen!
Misschien kan juf/meester [eigen naam invullen 
.............................] de kinderen wel meenemen 
naar ons feest!”
“Dat zou krabtastisch zijn!” zeggen de zeedieren.

De zon gaat langzaam onder, de golven 
glinsteren in het zachte licht, en Kai en haar 
vrienden vieren nog heel lang feest, daar op de 
bodem van de oceaan.

[Juf/meester naar de kinderen:]
Wat vinden jullie daarvan? Zullen we dat doen? 
Hebben jullie ook zin om naar het feestje van 
Kai te gaan?
Doen we! We gaan [datum.................] naar het 
Maritiem Museum, want ik heb gehoord dat 
Kai en de Krabbenclub daar de feestjes geven. 
Gezellig!


